
 

 

 Op stap in de tijd in Meulebeke !                                                                        
(een gemeente van ‘beren en zwanen’) 
 
 

        

    
een onderzoek van het Uilennest, met dank aan Frank, die ons 
meenam in het centrum van Meulebeke en aan Magda, die ons gidste 
in het kasteel Ter Borcht!  
 
 



 

 
 
 



 

 

Pastoor Mijs  
Waar nu de arena en de speelheuvels liggen, stond vroeger, in 1725, 
een groot huis. Daarin woonde pastoor Mijs. Het was een soort hoeve. 
Pastoor Mijs heeft veel betekend voor Meulebeke. 
Toen de pastoor verhuisde naar de markt, werd dit huis een café:                      
‘t Paradijs. In 1958 werd de woning afgebroken.  
 
Heike & Lili .D. 
 
 
 
 
 
Dit is een foto van het huis uit 1937, enkele jaren voor de Tweede Wereldoorlog: 

        
 
Dit is het huis, net voor het afgebroken zou worden: 

   



 

 

Notaris Amaat Baert 
 
De grond, waar de oude pastorie op stond, was eigendom van dokter Prudent Plettinck1, 
die in 1863 -1864 de achterin gelegen oude gebouwen liet afbreken, het gebouw aan de 
straat inrichtte als magazijn (= een grote opslagplaats) en de verschillende stukjes grond 
samenvoegde tot ‘tuin’.  
In 1898 kocht notaris Amaat Baert uit Meulebeke het magazijn en de grote tuin.                                                  
(Een notaris helpt mensen bij de koop of verkoop van een huis en bij het opstellen van andere 
belangrijke documenten.). In 1901 liet notaris Amaat Baert de gebouwen aan de Baljuw 
Vermeulenstraat vervangen door een bureel. In 1905 liet hij aan dezelfde straatzijde een huis met 
bijgebouw bouwen. Dat zag er (later) toen zo uit (Merk je de paardenkastanje op, links op de foto? 
Die staat nu nog bij de klas van Marieke.): 

 
 

 
1 Prudent Plettinck werd in 1855 burgemeester van Meulebeke. Er was toen veel armoede in Meulebeke 
door  linnenfabrieken die stopten, door het grote voedselprobleem na de strenge winter van 1844-1845 en 
door de stijgende prijzen van voedsel. Er waren toen veel bedelaars en dieven. Daarnaast waren er ook 
ziektes, waar veel mensen aan stierven. Dankzij zijn geweldige inzet als dokter en ook als burgemeester, 
hielp hij Meulebeke er weer bovenop. Hij liet wegen en riolering aanleggen, liet scholen bouwen, zorgde voor  
openbare toiletten, richtte een brandweerkorps op, …  
Hij bleef burgemeester tot zijn dood in 1888! Omdat Prudent Plettinck zoveel voor Meulebeke heeft 
betekend, werd in 1900 de ‘Plettinckplaats’ naar hem genoemd. De Plettinckplaats ligt in het verlengde van 
de Baljuw Vermeulenstraat.  



 

 

Aan de straatkant zouden later, in 1959, alle gebouwen samengevoegd worden tot                                  
de ‘Rijkslagere School’. Hierna volgen wat foto’s uit dat oude gebouw, uit het schooljaar 1961-
1962. Merk je verschillen met nu? 
 

 

 



 

 

 



 

 

De berging op de begeleidersparking  

In de berging bij de parking waren vroeger klaslokalen. 
 
Liana en Marit 
 

 
Er kwam veel zonlicht naar binnen.  
Toen de nieuwe school er kwam, werden deze klassen wat later niet meer gebruikt.                                                                                                   
De grond waarop dit gebouw nog altijd staat, werd verkocht en behoort niet meer tot 
de school. 

 
Zo zag het er binnenin uit:                                                                                     

 
 



 

Het schoolgebouw van de lagere klassen 
 
Tegen de gevel van ons schoolgebouw hangt een gedenkplaat.                                   
Daarop staat te lezen wanneer de school werd opgericht (toen nog in 
een oud gebouw) en wanneer het nieuwe schoolgebouw werd gebouwd 
en kon gebruikt worden. 
 
 
 
 
 
 
 
Dit konden Lukas en Lili V. er op ontdekken: 

- Op 1 september 1959 werd de ‘Rijkslagere School Het Beukenhof’ opgericht. 
- Op 20 september 1969 werd het nieuwe schoolgebouw ingehuldigd door 

minister P. Vermeylen. 
 
Hieronder zie je enkele foto’s van het gloednieuwe schoolgebouw. 
Deze werkmannen zijn trots op hun werk: 

 
 
 
 



 

 
 
Hier is nu de refter:                                  Een foto van de gang boven:

   
 

 



 

Hoe zag de vroegere school er uit?   
 
De klassen zagen er saai uit.  Er hing weinig aan de muur en er was niet 
veel kleur. Soms zaten de jongens gescheiden van de meisjes, niet door 
elkaar zoals nu. Er waren eerst klassen in een gebouw aan de Baljuw 
Vermeulenstraat en later ook in het gebouw aan de begeleidersparking.  
In 1969 werd een nieuw schoolgebouw gebouwd. Op de foto’s zien we 
dat er een meester een kostuum draagt. Er was ook een juf. De 
schooltassen hingen aan de bank.  
 
Iza en Cisse       
 
Dit zijn foto’s van klassen uit 1969, toen het nieuwe schoolgebouw de eerste keer 
gebruikt werd. Nu zitten onze klassen 1 tot en met 6 in deze lokalen.          

  
 
 



 

  

                                                                     



 

Baljuw Vermeulen 
De naam ‘baljuw’ werd het meest in Noord-Frankrijk, 
Vlaanderen, Henegouwen, Holland en Zeeland gebruikt. 
De baljuw was de helper van de kasteelheer. Hij moest ervoor 
zorgen dat in Meulebeke alles goed verliep.  
 
Ditte en Neveen 
 
 
 
 
In Meulebeke is er een straat naar hem vernoemd: de Baljuw 
Vermeulenstraat. De Koorddanser ligt in de Baljuw Vermeulenstraat. Baljuw 
Vermeulen wou ook voor de kinderen zorgen. Dat kan je lezen op een 
gedenkplaat die in de Baljuw Vermeulenstraat te vinden is:  

 
 
 
 



 

 

Wie was Karel Van Mander? 
 
Karel Van Mander was een beroemde schilder en schrijver.  
 

  
 
Hij werd geboren in Meulebeke in mei 1548,  
maar hij stierf in Amsterdam op 2 september 1606.  
Hij vluchtte naar Kortrijk, dan naar Brugge en dan naar Amsterdam 
(Nederland) voor de pest, maar het meest voor de oorlog.  
Nu is er een straat naar hem genoemd, de Karel van Manderstraat.  
 
Ruben en Storm 
 

                                                  
In 1604 schreef Karel van Mander zijn beroemd geworden ‘Schilder-Boeck’, waarin 
hij het leven en werk van heel veel schilders beschreef. 
Op zijn wapenschild stond een zwaan. Toen men later een wapenschild, passend bij  
Meulebeke, wilde maken, twijfelde men tussen een beer (van de familie ‘de Beer’ en 
een zwaan (van Karel van Mander). De meerderheid koos voor een beer als 
wapenschild. 



 

              Brouwerij Vondel 

Camille Vandevondele stichtte in 1905 in de ‘brouwerij Carpentier’, gelegen in de 
Karel Van Manderstraat, een eigen bierbrouwerij.  
In 1922 kreeg de brouwerij de naam ‘Vondel’. Dat is een kortere vorm van de 
achternaam ‘Vandevondele’, maar het is ook de naam van Joost vanden Vondel, de 
beroemdste Nederlandse dichter en schrijver. Zijn afbeelding stond dan ook op alle 
flesjes, glazen en reclame voor het bier dat in brouwerij ‘Vondel’ gebrouwen werd.  

 
 
Om bier te brouwen, heb je water, gist, hop en mout nodig. Mout is graan dat eerst in 
de mouterij mocht kiemen, om het daarna te drogen op grote moutzolders. 
 
50 jaren geleden stopte men er met het brouwen van bier. De gemeente Meulebeke 
kocht het gebouw. Later kwam daar het ‘Ontmoetingscentrum Vondel’, waarin je de 
bibliotheek, de kinderopvang, lokalen voor de jeugd en radio en de theaterzaal vindt. 
Samen met Frank beklommen we een hoge toren. Dat waren nogal wat stappen! De 
mooie directeurswoning staat er ook nog steeds! 
 

                                                                                 



 

 

De kerk 
 
 
We zijn met het Uilennest en Frank op uitstap in Meulebeke geweest. 
We gingen op het einde van de uitstap naar de kerk. Frank vertelde over 
de haan boven op de kerktoren. Die is er al eens afgewaaid. (Een haan op 
een kerk vind je enkel bij rooms-katholieke kerken, vertelde Frank ons.) 
 
We mochten overal rondkijken in de kerk. We gingen zelfs naar boven, 
waar het koor zit en waar het orgel staat. Ik was onder de indruk van het 
orgel. Er stonden ook biechtstoelen. Daar zat dan in het midden de 
priester.  Je kon aan beide kanten binnen zitten. Daar moest je dan 
vertellen wat je allemaal fout had gedaan. Er was een plek waar ze de 
baby’s konden dopen. Er waren veel standbeelden. We hebben ook een 
oude preekstoel gezien. Vroeger begroeven ze belangrijke mensen in de 
kerk (dat was niet zo hygiënisch, vandaar ook de naam ‘rijke stinkerds’). 
 
Eva en Camille D. 
 
Al in de 7e eeuw zou er in het centrum van Meulebeke een bidplaats uit hout en leem 
gestaan hebben. Rond het jaar 1100 werd een eerste stenen kerk gebouwd, 
genoemd naar Amandus.  
 
De kerk van Meulebeke werd in de loop van de geschiedenis verschillende keren 
geplunderd en in 1645 zelfs in brand gestoken door Franse soldaten. 
 
Naast de kerk was er een ‘kerkhof’, waar mensen begraven werden. Maar in 1784 
beslist keizer Jozef II (hij was toen baas over onze streken) dat mensen buiten het 
centrum moeten begraven worden. Daarom maakte men in 1806 ten oosten van de 
kerk een ‘begraafplaats’ in de Rijselstraat (die toen nog niet bewoond was). Men 
dacht dat de wind, die meestal uit het westen waait, zo de eventuele ziektekiemen 
verder weg zou blazen!  

  



 

 

De kerk van Meulebeke veranderde in de loop der tijd van uitzicht: 
 

 

 

 



 

Hoe zag Meulebeke er vroeger uit? 
 
Er waren veel minder huizen. Die stonden dicht bij de kerk. 
Ook onze school stond er nog niet, maar wel een pastorie en later het 
huis van een notaris. 
De Rijselstraat was er ook nog niet.    
 
Warre en Kasper 
 
 
 

 
 
De Tieltstraat is de straat die naar Tielt loopt. Maar de Rijselstraat is niet de straat 
die naar Rijsel loopt. De naam komt van ‘ry’; 
In 1654 schrijft men over een stukje weg, waar geen huizen staan, maar waar wel 
veel riet groeit. Dat stukje weg werd toen ‘landtdreve’ of ‘Rystraetje’ genoemd. (‘Ry’ 
of ‘rie’ is een vroeger woord voor ‘riet’).  
 
In de Rijselstraat werd in 1905 een gasopslagplaats ingericht, om huizen en 
straatlantaarns van gas te voorzien. Elektriciteit was er toen nog niet. Pas vanaf 
1920 ! 



 

             Het kasteel Ter Borcht werd opgeknapt. 

 

 
Ze hebben geprobeerd om hetzelfde van vroeger te maken.    

Hoe hebben ze dat gedaan?  
Ze hebben een groot dak over het kasteel gebouwd. 

Ze gebruikten veel van de originele dakpannen en balken, maar sommige werden 
vervangen. 

We zagen kappen in balken. Van wat is dat? Ze hebben de pleister van het hout 
gekapt en zaten soms te ver.  

Ze gebruikten houten pinnen in plaats van metalen nagels om de balken aan elkaar 
vast te maken . De buitenmuur  stond schuin en ze hebben een metalen stok door 
de muur aan de houten balken vastgemaakt met bouten, zodat de muur niet kon 

omvallen. 
Helle en Lieze 

 
Het kasteel Ter Borcht is erfgoed. Erfgoed is alles wat we bewaren voor een 
volgende generatie. Het kasteel onderging een volledige opknapbeurt van 2016 tot 
2022. Niet alleen werd het gebouw hersteld zoals in zijn vroegere gloriejaren, maar 
er werden ook moderne snufjes toegevoegd, zoals een lift en isolatie. 
 



 

Dit is een hele oude tekening (uit de 17e eeuw) van Ter Borcht: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


